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HET LICHT VAN KERSTMIS

Kerstmis is het feest van het licht.

Zo is het al eeuwen lang gevierd.

De kerstboom wordt heel mooi versierd,
Met ballen en lampjes, een prachtig gezicht.

Maar veel mensen kunnen hier niet van genieten.
Ze zijn eenzaam en soms heel erg bang,

De oorlog in hun land duurt al zo lang.

Wanneer komt er een eind aan het bloedvergieten?

In ons eigen land kan het leven ook zwaar zijn

Voor mensen die ziek zijn of geen uitweg meer zien.

Zij verlangen naar wat aandacht, een bezoekje misschien,
Een gebaar van vriendschap, al is het maar klein.

Voor al deze mensen steken we de kerstkaarsen aan
En we hopen dat dit licht hun moed zal geven,
Zodat ze weer verder kunnen met hun leven

En meer lichtpuntjes zien voortaan.

We bidden dat dit kerstlicht voor hen blijft schijnen
In het voor ons liggende nieuwe jaar.

We zullen ons best doen om voor elkaar

Een licht te zijn dat nooit zal verdwijnen.

In die zin wens ik jullie fijne feestdagen,
Vol liefde, vriendschap en gezelligheid.
Blijf het licht verspreiden, raak het niet kwijt.
Dan heeft niemand meer iets te klagen.
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En het verhaal dat Marina op basis van de belangrijke elementen van haar gedicht heeft
laten maken door Al.

We horen vaak dat Al gevaarlijk is, maar alle uitvindingen van de mens zijn goed of gevaarlijk
afhankelijk van wie ze met welk doel gebruiken.

HET LICHT VAN KERSTMIS

In de donkere dagen van december, wanneer de wereld soms zwaar en koud aanvoelt, verschijnt
ieder jaar opnieuw het licht van Kerstmis. Het is een licht dat niet alleen huizen en straten
verlicht, maar vooral harten. Juist in tijJden waarin onzekerheid en zorg overheersen, herinnert
dat zachte, warme licht ons eraan dat hoop nooit volledig dooft. Kerstmis nodigt uit om stil te
staan, om te voelen wat echt belangrijk is en om elkaar opnieuw te vinden in menselijkheid en
verbondenheid.



Toch is het voor veel mensen geen vanzelfsprekende periode van warmte. Elk jaar weer zijn er
eenzame mensen die de feestdagen als een last ervaren. Terwijl families samenkomen, blijven
hun stoelen leeg; er ontbreekt iemand om mee te praten, mee te lachen of simpelweg stilte mee
te delen. Juist voor hen kan het licht van Kerstmis een baken zijn: een kleine herinnering dat
niemand helemaal vergeten is. Een vriendelijk woord, een onverwacht kaartje, een uitnodiging
voor koffie — het zijn kleine gebaren die het duister doorbreken en weer perspectief bieden.

En dan is er de werkelijkheid van oorlog, die in verschillende delen van de wereld mensen
dagelijks van hun toekomst berooft. Terwijl wij kaarsen ontsteken, worden elders levens
gebroken en steden verwoest. Het contrast voelt soms bijna ondraaglijk. Toch draagt Kerstmis
ook daar een boodschap in zich: een roep om vrede, om het zoeken van begrip en om het
doorbreken van geweld. Misschien kunnen wij de wereld niet in één keer veranderen, maar we
kunnen wel deel zijn van een beweging die begint met compassie, aandacht en het serieus
nemen van elkaars verhalen.

Gelukkig worden we in moeilijke tijden vaak gedragen door de ondersteuning van vrienden. Zij
zijn het die naast ons staan wanneer de dagen somber zijn, die luisteren wanneer woorden
vastzitten en die ons eraan herinneren dat we niet alleen door het leven gaan. Vrienden tillen ons
op, soms in stilte, soms met humor, soms met stevige eerlijkheid. Hun aanwezigheid is een vorm
van licht die zelfs de donkerste winterdagen kan verzachten.

Terwijl 2025 langzaam zijn laatste bladzijde omslaat, kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Veel
mensen hopen op een beter jaar in 2026 — een jaar met meer rust, meer vreugde, meer
gezondheid en meer vrede. Het is een hoop die we misschien niet kunnen garanderen, maar wel
kunnen voeden. Door vriendelijker te zijn, door bewuster om te gaan met elkaar, door onze
handen uit te steken naar wie het moeilijk heeft en door op te komen voor wat goed en
gerechtvaardigd is.

Het licht van Kerstmis is geen oplossing voor alle problemen van de wereld, maar het herinnert
ons aan iets dat we soms vergeten: dat wij zelf lichtdragers kunnen zijn. Voor de eenzame buur,
voor de vriend die het moeilijk heeft, voor de vreemdeling die zijn thuis is kwijtgeraakt, voor
onszelf. Als we dat licht meenemen in het nieuwe jaar, hoe klein ook, dan is de kans groot dat
2026 inderdaad een beter jaar wordt — niet omdat het zomaar gebeurt, maar omdat wij samen de
wereld een stukje lichter maken.
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